


In dit gratis e-book wil ik je al een beetje kennis laten maken met een paar onderwerpen uit 
de cursus Communiceren met dieren. De cursus is natuurlijk veel uitgebreider maar zo krijg 
je alvast een beetje een idee van wat de cursus inhoudt.

Is communiceren met dieren niet heel zweverig?

Dat is een vraag die ik regelmatig krijg wanneer ik mensen vertel dat ik readings doe van 
dieren, maar mensen zelf ook leer hoe ze kunnen communiceren met dieren. Het antwoord 
op de vraag of communiceren met dieren zweverig is, is Ja en Nee...

Ja, wanneer je dingen als mediteren, luisteren naar je eigen gevoel en in je kracht staan, 
zweverig vind.

Nee, want ondanks dat we met de kracht van meditatie je helpen om je hoofd leeg te maken 
en weer naar je eigen gevoel te luisteren, blijven we tijdens het communiceren met dieren 
met beide voeten stevig op de grond staan. Want dat stevig met je beide voeten op de grond 
staan, is belangrijk om precies te weten welke emoties en gevoelens van jouwzelf zijn en 
welke van het dier zijn.

Als je zweverig bent en niet met beide voeten op de
grond staat, ben je niet in staat om een goede reading te
doen. Daarom besteden we tijdens de cursus
communiceren met dieren veel aandacht aan het goed
beschermen van je eigen energie. Zodat je goed weet
wie je zelf bent, meer in jezelf gaat geloven en er ruimte
ontstaat om te zijn wie jij bent. En wat mij betreft is dat
helemaal niet zweverig.

Sceptici zullen er altijd zijn. En dat is goed, sceptici
zorgen ervoor dat we soms een tegengeluid horen
waardoor we ons eigen denken en handelen nog eens
bekijken om te zien of we nog integer bezig zijn. Zelf
sceptisch zijn, is goed om zo te voorkomen dat je
dingen doet die niet bij jou passen. Maar soms zijn
sceptici ook gewoon bang om ergens in te geloven,
omdat ze onzeker zijn en/of uit angst voor teleurstelling. Dus zorg dat je ten alle tijden eerlijk
blijft tegen jezelf. Besef, ieder mens heeft zijn eigen waarheid en laten we proberen om ieder 
mens daarin in zijn waarde te laten.

Tijdens de cursus Communiceren met dieren leer ik je hoe je op een nuchtere manier bij 
jezelf kunt blijven. Hoe je weet welke emoties bij jou horen of bij iemand anders en ik help 
ik om meer vertrouwen in je eigen kunnen te krijgen.

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, neem ik je stap voor stap 
mee in de wereld van het  communiceren met dieren.



Hartenergie, de taal van het hart
Als kind staan we open voor de dieren, we zien dieren als onze gelijken. We spreken 
dezelfde taal en communiceren telepathisch, van hart tot hart. Tot we leren spreken en de 
opvoeding steeds meer bepalend wordt voor ons gedrag. Op deze manier verliezen we het 
hart tot hart contact en komen we verder van onze dieren af te staan.

Herkenbaar? Ik weet zelf nog zo goed dat ik als kind samen
met de Siamese kat van de buurvrouw in de keuken zat te
kletsen, terwijl we samen van die harde kattenbrokjes aten.
Als kind vond ik dat heel normaal, maar mijn moeder en de
buurvrouw vonden het iets minder normaal. Ik mocht van hun
dan ook geen kattenbrokjes meer eten en daarnaast konden
dieren niet praten, punt uit wat betreft de grote mensen. Ik kan
zelfs vandaag nog voelen hoe onbegrijpelijk ik dat toen vond.
Hoe kon het dat volwassenen zo'n andere beleving hadden?

Gelukkig leerde ik op vrij jonge leeftijd Hetty Tonkes kennen,
zij was psychotherapeute en leerde mij alles over omgaan met
energie. Van haar leerde ik dat het juist heel normaal is, dat je
de energie van mens en dier kunt voelen en daar woorden aan
kunt geven. Maar ook dat je met behulp van energie, mensen en dieren een healing kunt 
geven waardoor ze zich beter gaan voelen. In haar praktijk heb ik mogen oefenen in het 
geven van readings en healings voordat ik voor mezelf mensen en dieren begon te 
behandelen. Haar vertrouwen en steun hebben mij geleerd om op mijn eigen gevoel te 
vertrouwen. Ondertussen geef ik al jaren succesvolle healings er readings op dieren en 
mensen.

Dat gevoel van zelfvertrouwen en geloven in jezelf en je eigen gevoel, wil ik jou ook 
meegeven in mijn cursus. De dieren hebben ons zo veel te vertellen, we hoeven alleen maar 
te luisteren en te vertrouwen op ons eigen gevoel.

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, neem ik je stap voor stap 
mee in de wereld van het  communiceren met dieren.



Kinderen
Als kind staan we open voor de dieren, we zien dieren als onze gelijken. We spreken de 
zelfde taal en communiceren telepathisch, van hart tot hart. Tot we leren spreken en de 
opvoeding steeds bepalender wordt voor ons gedrag. Langzaamaan verliezen we het contact 
van hart tot hart en komen we verder van de dieren af te staan.

De taal van het hart is een universele taal die we allemaal gemeen hebben. Je moet alleen wel
je hart kunnen openen om deze taal van een ander wezen te kunnen verstaan. Het is net als 
met de radio, er zijn verschillende frequenties en je moet de radio op de juiste frequentie 
afstemmen om te kunnen horen wat er gezegd word. Wanneer we ons hart openen en 
afstemmen op de hartenergie, hebben we geen woorden meer nodig om te horen wat onze 
harten zeggen.

Het heeft tijd nodig om de taal van het hart en de hartenergie te trainen,
maar wanneer je er niets mee doet is ze helaas ook zo verdwenen.

Om je intuïtie goed te kunnen ontwikkelen is het belangrijk dat je zowel geestelijk als 
lichamelijk leert ontspannen. Wanneer ons lichaam gespannen is en er allerlei gedachten 
door ons hoofd spoken, zijn we niet in staat om goed te luisteren. Het is dus belangrijk om 
ruimte in je hoofd te maken zodat er ruimte komt om de boodschappen binnen te laten 
komen.

Om ons hart open te zetten en van hart tot hart te communiceren, is het belangrijk dat we 
goed gegrond of geaard zijn. Gronden of aarden is belangrijk, helemaal voor hooggevoelige 
mensen omdat het ervoor zorgt dat je heel duidelijk voelt wat van jou is en wat van de ander. 

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, neem ik je stap voor stap 
mee in de wereld van het  communiceren met dieren.



Oefening
Maar hoe doen we dat, dat gronden en ons hart open stellen om de boodschappen van de 
dieren te kunnen ontvangen? Dat doen we door te beginnen met een eenvoudige (geleide) 
meditatie of ademhalingsoefening om jezelf te gronden en af te stemmen op je hartenergie

Zoek een rustig plekje waar je even alleen en ongestoord deze oefening kunt doen. Ga 
gemakkelijk staan met je voeten een stukje uit elkaar en je armen ontspannen langs je 
lichaam met je handen open.

Maak even goed contact met de aarde door je voeten stevig neer te zetten of een paar keer 
met je voeten op de grond te stampen. Voel de aarde onder je, voel hoe de aarde je draagt en 
steun geeft.

Stel je je dan voor, dat er vanuit je voetzolen boomwortels groeien, net zoals bij een grote 
stevige boom, groeien er vanuit jouw voeten boomwortels diep de aarde in.

Via deze boomwortels kan je aardse kracht en energie opnemen, maar je kan ook via deze 
boomwortels negatieve gevoelens, emoties, angst en zorgen, de aarde in laten afvloeien.

Maak nu even goed contact met de hemel, en terwijl je diep inademt, richt je je armen naar 
de lucht. Stel je je voor dat je armen de takken van een boom zijn, die een grote kruin dragen,
waarvan jouw hoofd het centrum is. Stel je voor hoe je kruin richting het hemelse reikt en 
zich opent om liefde, wijsheid en vertrouwen vanuit het universum te ontvangen.

Haal nu een paar keer diep adem, en voel hoe je bij iedere inademing via je kruin, liefde en 
vertrouwen opneemt. Terwijl je bij iedere uitademing, via boomwortels aan je voeten, 
negativiteit, angst en zorgen, de aarde in laat stromen.

Als je merkt dat je je rustig en vol vertrouwen voelt, kan je langzaam je hart openen. 

Adem in, en stel je voor dat je de liefde van het universum, via de kruinchakra boven je 
hoofd, in je opneemt.

Voel hoe je hart door de liefde wordt gevuld, totdat het bijna uit zijn voegen barst en 
overstroomt.

Voel hoe je hart zich bij iedere inademing vult met liefde, en hoe het zich bij iedere 
uitademing verder opent, om die liefde naar de wereld te laten schijnen.

Wanneer je er aan toe bent, open je rustig je ogen en kom je weer terug in het hier en nu. Je 
bent nu klaar om vanuit je hartenergie contact te leggen.

Naar mate je je meer bewust wordt van dit gevoel, heb je later vaak al aan een paar keer diep 
in en uit ademenen genoeg om je verbonden te voelen met het aardse en hemelse. Om zo de 
liefde van het universum, via je hart, de wereld in te laten schijnen. Uiteindelijk is het zaak 
dat dit je natuurlijke staat van zijn wordt en dat je hart altijd openstaat, zeker wanneer je met 
dieren werkt.



Je eigen manier van contact maken
Ieder mens heeft zijn eigen manier van contact maken. Als jij verbaal gericht bent, ontvang 
je de boodschappen waarschijnlijk in woorden of zinnen. Wanneer je een gevoelsmens bent, 
is de kans groot dat je veel gevoelens van het dier oppikt omdat jij deze sneller herkent. En 
wanneer je visueel ingesteld bent, zijn het waarschijnlijk beelden die je doorkrijgt. Mensen 
die met gezondheid bezig zijn, krijgen vaak de boodschappen over lichamelijke disbalans. Je 
zal het ongemak van het dier misschien kunnen voelen in je eigen lichaam. En als je 
spiritueel ingesteld bent krijg je waarschijnlijk inzichten binnen. Dat betekent niet dat we de 
andere boodschappen niet binnenkrijgen maar dat komt omdat we de dingen die bij ons 
passen sneller herkennen. Als je zelf in een rode Renault Clio rijdt, is dat vaak ook de auto 
die het meest opvalt in het verkeer. Het herkennen van de andere vormen, is een kwestie van 
laten gebeuren, veel oefenen en jezelf toestaan om in het begin dingen fout te interpeteren.

Het dier vertelt wat jij aankan om te begrijpen, iedere “dierentolk” heeft zijn eigen 
specialiteit.

Het is heel normaal dat je in het begin nog wat onzeker bent. Maar wanneer je oefent, ga je 
steeds meer ontdekken wat voor jou het beste werkt. Je zal merken dat je op den duur op 
verschillende manieren de boodschappen van de dieren binnenkrijgt.

Een profvoetballer heeft misschien wel meer talent dan een ander, maar ook hij moet hard 
trainen om aan de top te blijven. Als hij niet traint en niets met zijn talent doet, gaat dat talent
verloren. Iemand met minder talent kan ook de top behalen, maar moet daar net iets harder 
voor werken dan degenen met het talent. Maar dat betekent niet, dat je er met de juiste 
instelling en hard werken, niet kan komen.

En durf te benoemen wat je voelt of ziet, ook wanneer je er niets van begrijpt. Wanneer je 
een reading doet bij een paard en je ziet een kop koffie, denk je in eerste instantie dat dat 
beeld van jouwzelf komt, omdat je misschien trek hebt in koffie. Bij een reading van mijn 
oude paard, zou het een gemiste kans zijn, wanneer je niets zou zeggen over de koffie. Mijn 
paard vond de geur van koffie namelijk heerlijk, hij likte graag lege koffiekopjes uit. Dus 
wanneer jij de koffie zou benoemen, zou dat voor mij het bewijs zijn dat je echt contact hebt 
met mijn paard.

Je eigen dier
Met je eigen dier communiceren is in sommige gevallen best lastig, juist omdat de 
verbondenheid met je eigen dier zo groot is. Bij je eigen dier moet je het onderscheid leren 
maken tussen wat je weet en wat je denkt dat je dier je vertelt. Het bewustzijn van het dier 
waarmee je communiceert wordt (tijdelijk) jouw bewustzijn, zijn gedachten worden jouw 
gedachten. Hierdoor komt het dat je soms het gevoel kunt krijgen dat je het allemaal verzint, 
dat jij zelf de gene bent die de antwoorden geeft.

Het duurt soms even voor je gelooft dat je daadwerkelijk contact hebt met een dier, maar 
eigenlijk heb je bevestiging nodig dat je contact hebt. Durf daarom om feedback te vragen.

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, leer je meer over dit en 
andere onderwerpen met betrekking tot communiceren met dieren.



Veel gestelde vragen bij een reading
De meeste mensen die een reading van hun dier
willen, doen dat omdat ze vragen hebben waar ze
zelf niet direct het antwoord op kunnen vinden.
Veel gestelde vragen zijn; Is mijn dier gelukkig?
Heeft mijn dier pijn? Waarom vertoont mijn dier
dit probleem of gedrag? Hoe kan ik dit probleem
of gedrag verbeteren?

Begin de reading met vragen die gecontroleerd
kunnen worden, zo krijg je bevestigt of je contact
hebt met het dier. Wanneer je de vragen stelt, zorg
dan dat je open- en vriendelijke vragen stelt. Vragen als;
Wil je met mij praten?
Kun je mij vertellen wat je het liefste doet?
Is er iets wat je niet leuk vindt, waar je niet van houdt?
Wat is je lievelingsplekje hier in huis?
Wat vindt je van de andere dieren in huis?
Ik zou graag willen weten hoe je je lichamelijk voelt
Is er iets wat zou willen veranderen?
Hoe is je relatie met je mens?
Wat zou je mens voor je kunnen doen?
Zijn er dingen die ik aan je mens moet vertellen?
Zijn er dingen uit het verleden waar je over wil vertellen?

Denk niet dat je je moet vasthouden aan het vragenlijstje, voel je vrij om te ontdekken wie 
het dier in wezen is. In het begin kunnen de gesprekken wat korter zijn maar naar mate je 
vaker oefent, zal je merken dat je het contact steeds langer kan vasthouden. Het kan ook zijn 
dat het dier het contact zelf verbreekt wanneer het genoeg is geweest.

NIVEA
Bij een van de eerste paarden bij wie ik een reading deed, voelde ik dat er een been anders 
was dan de andere drie benen. Automatisch dacht ik dat er met dat ene been iets mis zou zijn.
Die kans is groter dan dat er iets met drie benen mis is, toch? Later bleek dat de hoeven van 
drie benen aangetast waren met een ziekte, en dat ene been juist niet. Wanneer ik bij mijn 
gevoel was gebleven dat een been anders was dan de andere drie, was ik op het juiste spoor 
gebleven. Omdat ik zelf te veel ging nadenken, raakte ik het contact met het paard kwijt en 
ging ik de dingen zelf invullen. Dat was voor mij een belangrijke les, ik hoef alleen maar 
waar te nemen en dingen door te geven. Wanneer ik een reading doe, hoef ik zelf geen 
dingen in te vullen. Sindsdien denk ik NIVEA; Niet Invullen Voor Een Ander.

Soms kan het ook zijn dat het baasje de dingen die je vertelt niet direct kan plaatsen. Het kan 
zijn dat het dier het nog niet aan het baasje heeft laten zien of dat het baasje het nog niet 
bewust opgemerkt heeft. Het kan ook zijn dat je dingen aanvoelt die nog in ontwikkeling 
zijn, die nog duidelijk moeten gaan worden de komende periode.



Ik heb zelf ooit een reading laten doen. Het medium wist al vrij snel dat ik veel schrijf voor 
mijn werk. Dat klopt. Ze vertelde ook dat ze mijn teksten in het engels zag. Dat klopte voor 
mij niet, mijn engels is namelijk niet goed genoeg om in het engels te schrijven. Toch bleef 
ze ervan overtuigd dat ik ook in het engels schreef. Ik heb het op dat moment gelaten voor 
wat het was. Tot 2 weken later, ik had weer een tekst geschreven en was bezig om deze tekst 
te vertalen naar het engels. 

Toen besefte ik dat ik dat ze gelijk had. Ik schrijf niet in het engels, ik schrijf in het 
Nederlands maar maak gebruik van Google Translate om tot een engelse tekst te komen. Dus
ik maak inderdaad engelse teksten, maar omdat ik zelf de Engelse woorden niet kies, ben ik 
me er niet bewust van. Maar het zijn wel degelijk mijn teksten die ook in het Engels 
gepubliceerd worden.......

Praat met je dier
Onze gedachten bepalen de energie die wij uitstralen. Dat kan soms best verwarrend zijn 
voor het dier. Daarom is het belangrijk om met je dier te praten zodat je dier je begrijpt.

Misschien heb je wel gehoord van The Secret. Daarin wordt gesteld dat de wet van de 
aantrekkingskracht en het universum het woordje niet niet kennen. Dus in plaats van te 
vragen om niet ziek te worden, is het beter om te vragen om gezond te blijven. Positieve 
intenties zorgen dat je positieve energie uitstraalt en dat je sneller zult krijgen wat je wilt.

Dieren en kinderen kennen het woordje niet ook niet. Ken je ze, die hysterische 
diereneigenaren of ouders die steeds dingen roepen als; niet rennen, niet springen, niet 
schreeuwen, niet blaffen, enz...? En helpt het? Nee, op de een of andere manier wordt het 
woordje niet, niet begrepen... Hetzelfde als wanneer iemand tegen je zegt dat je vooral niet 
moet kijken omdat.... Zeg tegen iemand niet te denken aan een roze olifant en waar denkt 
diegene dan direct aan..... juist een roze olifant.

Gek genoeg vertellen we onze dieren vaker wat ze niet mogen, dan dat we ze vertellen wat 
we wel graag van ze willen. Het is zo belangrijk dat we met onze dieren praten zodat ze 
weten waar ze aan toe zijn. Vreemd genoeg vertellen we onze partner of huisgenoten wel dat 
we weggaan en wanneer we ongeveer terug zijn maar voor onze dieren is dat vaak net zo 
belangrijk.

Praat dus met je dier wanneer je de deur uitgaat, vertel hoe lang je wegblijft en wat jullie 
samen gaan doen wanneer je weer thuis komt. Maar ook met de dierenarts, vertel je het dier 
wat er gaat gebeuren. Vertel het dier dat de dierenarts hem of haar gaat helpen om zich beter 
te voelen of de pijn te verminderen. Als je dat doet, zal het dier veel beter meewerken dan 
wanneer alles hem overvalt. Dat doen we met kinderen ook: “Niet verdrietig zijn, mama gaat
nu even weg, ik ben zo laat weer thuis en dan gaan we samen wat leuks doen”. Zo heeft het 
kind iets om naar uit te kijken, waarom doen we dat met onze dieren niet?

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, leer je meer over dit en 
andere onderwerpen met betrekking tot communiceren met dieren.



Nieuw dier

Wanneer je overweegt een nieuw huisdier aan te
schaffen, neem dan de tijd om te ontdekken of
jullie bij elkaar passen. Je haalt per slot van
rekening ook niet zo maar van de ene op de
andere dag een nieuwe man of vrouw in huis.
En overleg ook met de dieren die je al hebt,
voor je een nieuw dier of nieuwe partner in huis
haalt. Dat voorkomt veel problemen. Ik zou zelf
best een extra poes willen, maar het is zo
duidelijk dat mijn huidige dieren daar, op dit
moment geen zin in hebben. Tja, wie doe ik er
dan een plezier mee.... Waar mijn katten het niet willen, zouden mijn paarden het juist 
gezellig vinden, om er nog een speelkameraad bij te krijgen. Des te meer vriendjes om mee 
te spelen, des te gezelliger.

Bedenk ook van te voren wat de taak gaat worden van het nieuwe dier, wat de taak is van je 
huidige dieren en wat de reden is om een nieuw dier te nemen. Dat zorgt ervoor dat iedereen 
weet waar die aan toe is. Geef je dier een taak die bij hem past en geef veel complimenten en
aandacht wanneer het dier deze taken goed uitvoert. Mijn paard Fred heeft voor mij de taak 
om mij weer te leren paardrijden na een flinke blessure. Dat betekent dat Fred heel veel 
aandacht en complimentjes krijgt wanneer hij goed luistert, voorzichtig is en rekening met 
mij houdt. Fred weet dat hij bij mij rustig moet zijn, terwijl hij bij mijn man wild mag 
galopperen over hindernissen mag springen. Dieren vinden het fijn om een taak te hebben, 
dat geeft ze duidelijkheid.

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, neem ik je stap voor stap 
mee in de wereld van het  communiceren met dieren.



Gedrag

Veel mensen willen een reading van hun dier wanneer ze een oplossing of oorzaak zoeken 
voor een bepaald gedrag.

Door te communiceren kan je dieren helpen te
vertellen waar bepaald gedrag vandaan komt. Vaak
begint het gedrag heel klein omdat een dier wil
aangeven dat het zich geestelijk of lichamelijk niet
prettig voelt. Wanneer wij niet luisteren, zal het
gedrag steeds extremer worden. Als wij mensen het
idee hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt,
gaan we ook steeds harder praten in de hoop wel
gehoord te worden. Het is belangrijk om de oorzaak
te weten van bepaald gedrag want het heeft geen zin
om een emotionele klacht lichamelijk te behandelen
of andersom.

Vaak is de reden of oorzaak van gedrag anders dan wij verwachten. Dieren kunnen ons heel 
goed vertellen wat er moet gebeuren om het gedrag te veranderen, we hoeven alleen maar te 
luisteren....

Mijn oudere poes wilde niet meer op de kattenbak en plaste ernaast. Daar was ik natuurlijk 
niet blij mee. Na een gesprek met de poes, bleek dat ze zich niet meer veilig voelde in de 
gesloten kattenbak. Onze jonge stoer kater vond het namelijk erg grappig, om wanneer de 
poes op de bak zat, een tik tegen het deurtje van de kattenbak te geven. Daardoor begon het 
deurtje begon te wiebelen en voelde de poes zich niet meer veilig in de kattenbak. Ik heb 
toen als test een afwasteil met kattengrit neergezet op de plek waar ze naast de bak plaste. 
Dat hielp, de poes plaste toen in de afwasteil. Ik heb toen de bovenkant van de kattenbak 
gehaald en nu doet ze haar behoefte weer netjes in de (open) kattenbak. Als dat een periode 
goed gaat, zet de bovenkant, zonder deurtje weer op de kattenbak. Het heeft even nodig om 
het probleem op te lossen maar het komt goed, de poes doet haar behoeften gelukkig niet 
meer op de vloer.

Probleemgedrag sluipt er soms in en heeft dan tijd nodig om er weer uit te slijten. Wanneer 
wijzelf een vervelende gewoonte hebben zoals roken, nagelbijten of snoepen, duurt dat vaak 
ook even voordat we dat gedrag kunnen veranderen.

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, neem ik je stap voor stap 
mee in de wereld van het  communiceren met dieren.



Overleden dier
Wanneer een dier plots of na een ziekte komt te overlijden, voelen veel mensen een intens 
verdriet en gemis. Ze willen het graag een plekje geven. Een reading van een overleden dier 
kan helpen om het een plekje te geven.

Sommige mensen hebben nog vragen die onbeantwoord zijn gebleven of hebben geen 
afscheid kunnen nemen zoals ze graag gewild hadden. Daardoor lopen mensen met vragen 
als; Heb ik goed voor mijn dier gezorgd? Hoe is het nu met hem of haar? Kan ik hem of haar 
nog iets vertellen, nog even laten weten hoe belangrijk hij of zij voor mij was? Wil het dier 
mij misschien nog iets vertellen? Heb ik er goed aan gedaan om hem of haar in te laten 
slapen? Wil hij of zij nog iets van mij horen? Hoe heeft hij of zij, zijn of haar leven op aarde 
en bij ons ervaren?

Een reading kan het achtergebleven baasje dan helpen om het af te ronden en te voelen 
dat het goed is zoals het is.

Het contact zal waarschijnlijk hetzelfde aanvoelen als toen het dier nog leefde. Misschien 
voelt het zelfs iets sterker omdat het dier geen lichamelijke beperkingen meer heeft. Het 
communiceren met overleden dieren gaat precies het zelfde, je ontvangt nog altijd gedachten,
beelden, indrukken enz.

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, neem ik je stap voor stap 
mee in de wereld van het  communiceren met dieren.



Healing
Alles is energie....
Zowel mensen als dieren zijn opgebouwd uit energie en de ene mens of dier heeft meer 
energie dan de ander. Waneer jijzelf of je dier uit balans is, is er vaak iets meer energie nodig
om weer in balans te komen. Een healing geeft je meer energie om zelf weer in balans te 
komen of om de genezing bij ziekte of een blessure te versnellen.

Een healing geeft energie op fysiek, mentaal en emotioneel niveau.
Bij een healing stem ik mijn energie af op het dier, dit kan in levende lijve maar ook op 
afstand via een foto. Via mijn handen geef ik de helende energie door aan het dier waardoor 
het energieniveau van het dier wordt verhoogd. Hierdoor worden lichaamsweefsels en cellen 
in staat gesteld hun oorspronkelijke structuur weer aan te nemen en het genezingsproces in 
gang gezet.

Het lichaam heeft een grote kracht om zichzelf te genezen. Ieder levend organisme beschikt 
over een zelfgenezend vermogen. Denk maar aan een wondje. Een wondje krijgt een korstje, 
het korstje verdwijnt en de huid is weer hersteld.

Tijdens een healing heb je een diep contact met het dier. Dan is er ruimte voor het 
uitwisselen van informatie waardoor ikzelf een healing bijna altijd combineer met een 
reading (en een reading met een healing). Het zou namelijk een gemiste kans zijn, om 
informatie die je van het dier ontvangt, niet te delen met de eigenaar. En wanneer je tijdens 
een reading ontdekt dat het dier ergens iets extra's kan gebruiken is het fijn om een reading af
te kunnen sluiten met een healing.

Een healing kun je geven bij de meest uiteenlopende klachten. Bij mentale klachten werkt 
het uitstekend, zeker in combinatie met een reading zodat het dier dan problemen, verdriet of
trauma’s kan uiten.

De voordelen van een healing; stress verminderd, het dier kan beter ontspannen, komt beter 
in balans, blessures en wonden herstellen beter en sneller en ook niet onbelangrijk een 
healing in combinatie met een reading versterkt vaak de band tussen dier en eigenaar.

Dieren houden niet van ons om wat we doen, ze houden van ons om wie we zijn

Je kan meerdere keren een reading op hetzelfde dier doen, je zal merken dat er iedere keer 
andere dingen naar voren komen. Dat is heel logisch, want waneer wij elkaar spreken gaan 
onze gesprekken ook elke keer weer over iets anders. Ook laten wij iedere keer een andere 
kant van onszelf zien, afhankelijk van hoe we ons voelen.

Ook kun je jouw persoonlijkheid toevoegen aan het communiceren met dieren. Als je kaarten
legt, reiki of healing kan geven of kan tekenen wat jij ziet bij het dier, gebruik het gerust. Dat
maakt jouw reading extra speciaal en persoonlijk, dat onderscheid jou van anderen en maakt 
het voor een eigenaar van een dier tot een bijzondere beleving.

In het boek en tijdens de cursus Communiceren met dieren, neem ik je stap voor stap 
mee in de wereld van het  communiceren met dieren.



Youtube

Facebook

Instagram

https://www.youtube.com/channel/UC3t2na2138B_ZwLEBPDDx3w
https://www.instagram.com/paardennatuurlijk/
https://www.facebook.com/PaardenNatuurlijk-103458407711308/

